
Zaterdag 24 januari 2021. 

Vandaag is het eindelijk zover. Keurmeester Wessel Kok komt mijn kippen beoordelen.  

 

 

 



 

 

Normaal lopen ze buiten, dus moest ik ervoor zorgen dat ze vanmorgen binnen blijven. 
Gisteravond dus netjes de opening van het hok naar de ren afgesloten. Vanmorgen werd ik 
wakker doordat ik de kippen hoorde roepen. Er ging bij mij een alarm af want ik wist meteen 
dat ze buiten waren,….. niet in de ren maar in de tuin!! De waarschuwing van Jacqueline “ de 
keurmeester kan geen dieren in het wild vangen �” flitst door mijn hoofd. Wat blijkt….ik heb 
de deur van het hok gisteravond open laten staan.  Gelukkig hebben ze nog niet gegeten 
dus komen ze braaf achter me aan, de ren in, behalve Dotje, die vertrouwt het niet. Na hun 
ontbijt krijg ik ze gelukkig eenvoudig in hun hok, ook Dotje. Dotje is mijn Wyandotte kriel 
haan, die volgens de keurmeester te zwaar is. Mijn theorie….Dotje eet goed om sterk 
genoeg te zijn om zich te kunnen weren tegenover vier grote Lakenvelder hanen. Haan 
nummer 1, de baas van mijn familie Kip, krijgt van de keurmeester een ZG! Maar bovenal 
zijn alle kippen fit en levendig. 

 

 

 

 

 

Na de keuring zijn de kippen dorstig, maar blij dat ze weer naar buiten mogen. 

 

Bedankt. 

 

 


